verschillen. Rondom de arken leven veel karpers, eenden, meer-
koeten en blauwe reigers.

Binnenkort kunnen bewoners met een laag bootje van de
Watersingel naar de Urkervaart varen. Een lage duiker die voor
nu de verbinding van de twee wateren is, wordt dit najaar ver-
vangen door een grotere vaarduiker. Een extra uitgang dus naar
de wijde waterwereld!

Inmiddels worden de Urker watervilla’s met veel plezier be-
woond. ‘Onze naaste buren kenden we al’, vertelt Jan. “We waren
vroeger klasgenoten. Andere bewoners kennen we eigenlijk alleen
van naam. Wel hebben we een WhatsApp-gtoep, én we hebben
samen een vlot aangeschaft. Hopelijk kunnen we binnenkort een
buurtbarbecue organiseren! Wist je trouwens dat wij het eerste
Utker welkom zijn, als je vanaf Emmeloord deze kant op rijdt?’

EILANDGEVOEL

Hoewel de arken dus goed verankerd liggen, is de wijk dchrer

hen nog niet klaar. Maar dat deert de bewoners allerminst. ‘En
die drukke weg voor ons huis? Nee hoor, die horen wij niet
eens!’, aldus een glunderende Geja.

Onderweg naar huis betrap ik mezelf erop dat ik in ieder
weiland de potentie van waterwoningen zie. Ik ben reuze-
benieuwd of meer gemeenten graafmachines en kranen in gaan
zetten om weilanden uit te graven. Oh ja, en voor het geval je
het nog niet wist: hoewel de Noordoostpolder al bijna tachtig
jaar droogstaat, leeft onder de inwoners van Urk het eiland-
gevoel nog steeds. Je bent of woont dus niet {n, maar ép Urk.
Tk vergis me in ieder geval niet meer. ®



